
S O S   V I E R T A L L E N 

Het Dikke Torentje 2 (Eemnes) – Lekstroom 1 

Gespeeld 8 november 2018 

De eerste punten zijn binnen. We hebben met 1½ - 2½ gewonnen.  
 
Ik (Jack) had een tactische opstelling door mezelf op bord 3 te zetten (ik had een groot deel van de dag 
ziek op bed gelegen en volgepropt met paracetamol zag ik bord 1 toch niet zo zitten). Achteraf speelde ik 
tegen hun zwakste speler, onderaan op hun ranglijst en was de partij eigenlijk een formaliteit. 
Op bord 4 zat Chengiz met een bizarre partij. Toen ik ongeveer klaar was stond bij hem alles nog op het 
bord, dus 32 stukken. Nog geen pion eraf! Pas in de 36e zet (en het was inmiddels kwart voor 10 of zoiets) 
ging de eerste pion eraf. Remise lijkt dus niet zo vreemd.  
 
Gerrit Op bord 2, dapper gevochten, zoals altijd, maar die klok hé.... 
Stand dus 1,5 - 1,5 met Hans W nog bezig op bord 1. Hij stond een kwaliteit achter in het eindspel en had 
tijdnood. Niets nieuws. En we weten allemaal dat Hans dan op zijn gevaarlijkst is. Dat weten WIJ allemaal 
maar de tegenstander niet. Een zeer geslepen pionnetje van Hans naar de 6e rij dreigde te gaan 
promoveren. Tegenstander werd zenuwachtig. En Hans bleef (ogenschijnlijk) rustig met ruim een minuut 
op de klok. Bingo. 
 

���  � �   En vrolijk togen we weer naar IJsselstein. 
 
We waren er trouwens om half 8 maar de tegenstander zei dat de wedstrijd om 8 uur begon. Hij zei dat 
sommige clubs dat doen omdat ze geen ruimte hebben i.v.m. jeugd...  
 


