
 

 

 

Beste schaakvrienden en -vriendinnen, 

Aan het einde van dit schaakjaar willen we even stilstaan en terugkijken op de zetten die 
we samen hebben gedaan. Het jaar 2024 was een jaar vol strategische bewegingen, 
onverwachte wendingen of soms een remise die we liever hadden vermeden. Maar boven 
alles was het een jaar waarin we elkaar weer vonden op de schaakclub, aan de bar en aan 
de schaakborden. De club is voor velen een plek waar, naast dat stilte en concentratie 
voor verbinding zorgt, ook ruimte is voor persoonlijk contact en interesse. 

De Kerstdagen 2024 staan voor de deur. De koning 
en koningin onttrekken zich langzaam aan het 
spel. Torens, normaal altijd solide en 
betrouwbaar, hebben moeite om de lange open 
lijnen te bestrijken. De lopers, doorgaans kiezend 
voor verrassende diagonale paden, blijven naast 
hun koning of koningin staan. Paarden springen 
niet meer naar hun droomvelden, maar blijven in 
het hok. Pionnen kiezen ervoor om tijdens de 
winterse periode zich niet op glad ijs te begeven. 
De digitale klok weigert dienst, ondanks dat de 
batterijen nog niet leeg zijn. 

Vanuit die beginopstelling, die we allemaal kunnen dromen, ontstaat ruimte om terug te 
blikken op het afgelopen jaar. Als club hebben we successen kunnen vieren, het 2e SOS-
team werd kampioen. Verder groeit en bloeit de vereniging, zowel bij de jeugd als bij de 
senioren. De avonden werden goed bezocht en, naast genoeg vechtlust op, achter of 
naast de borden, wordt er naar elkaar omgekeken. 



Naast de vreugde staat ook verdriet en zorg. Ron 
de Haas is ons ontvallen als lid. Markante 
persoonlijkheid met, naast een gedegen 
openingskennis, ook altijd aandacht voor de 
mens. “Elo is maar een getalletje” zei hij vaak 
met de hem kenmerkende nuchterheid. 

Diverse clubgenoten hebben te maken gehad 
met overlijden of gezondheidsperikelen in de 
persoonlijke sfeer. Voor sommigen zal 2024 
altijd in het teken hiervan staan. Voor anderen is 
de pijn van een verlies van voor 2024 ook nog 
steeds merkbaar en voelbaar. Diverse 

clubgenoten nemen de gezondheidszorgen van 2024 mee naar het nieuwe jaar. 

Bijzonder om te merken hoe de schaakclub een plek kan zijn waar aandacht voor elkaar 
is, waar naar elkaar omgekeken wordt. Laten we elkaar in ons hart dragen en waar we 
kunnen, een luisterend oor bieden of een troostend gebaar maken. 

We willen iedereen bedanken die het afgelopen jaar heeft bijgedragen aan onze club. De 
vrijwilligers die op de voorgrond aan het werk zijn, maar ook de stille krachten achter de 
schermen. Samen maken we deze club tot wat hij is: een plek waar we niet alleen het spel, 
maar ook elkaar waarderen. 

Laten we in 2025 weer de beste of leukste zetten doen – en onthouden dat een gewaagde 
zet soms tot grootse resultaten kan leiden. Of dat nu op het schaakbord is, of daarbuiten. 

 

 

We wensen jullie allemaal fijne feestdagen en een gelukkig 2025. We hopen elkaar op 2 
januari 2025 te ontmoeten, het glas te heffen op het nieuwe jaar en de stilgevallen stukken 



weer in beweging te krijgen. Daarnaast, misschien nog wel belangrijker, weer om te zien 
naar elkaar in alle fases van het leven. 

Met hartelijke groet, 

 

Namens het bestuur 

 

Aart Baas 

Voorzitter 

 


